Een Tibetaans-Boeddhistische visie
op de dood

Van alle seizoenen

is de vroege herfst het best om de velden te ploegen.
Van alle voetsporen

zijn die van de olifant het best.

En van alle gedachten

is de beste die van de dood en vergankelijkheid.

In de drie werelden immers

heft deze gedachte verlangen, verdwazing en eigenwaan op.’

In het Tibetaans boeddhisme zijn sterven en de dood geen eenmalige gebeurtenis-
sen maar herhalen zich eindeloos. “Er wordt geen nieuw bewustzijn geboren en bewust-
zijn wordt nooit vernietigd. Alle bewustzijn duikt op de een of andere manier weer op. Daarom
blijven we van leven naar leven gaan, wij allemaal, dezelfde wezens, vanaf het beginloze begin.
...ledereen cirkelt eindeloos rond van geboorte naar dood, van geboorte naar dood.”*?

Deze onbewust voortgaande cyclus van leven, sterven en wedergeboorte kennen
we als samsara, een bewustzijnsstaat van onwetendheid. Deze cyclus wordt in stand
gehouden door verstorende emoties en karma, geactiveerd door omstandigheden.
Onder de invloed van de verstorende emoties van gehechtheid, woede/afkeer en
onwetendheid, begaan we handelingen: karma. Deze handelingen creéren poten-
ties in de geest in de vorm van neigingen (predispositions). Wanneer het leven van
een persoon eindigt, worden deze onzuivere neigingen de oorzaak van een nieuwe
wedergeboorte.?

Hoewel het bewustzijn eeuwig is kan het zich wel bevrijden uit samsara, de voort-
durende cirkelgang van onzuiver en door lijden getekend bestaan (continuation of
contaminated existence). “Elk bewustzijn dat al bestaat, zal altijd bestaan. En elk be-
wustzijn heeft het potentieel om volledig verlicht te raken, volkomen vrij te zijn van negatieve
emoties en van de afdruk die ze achterlaten — om, wat kwaliteiten en kennis betreft volmaakt te
zijn.™*

Het leven dat we nu als mens hebben biedt wat dit betreft een bijzondere kans. In
dit leven kunnen we de oorzaken creéren voor goede wedergeboorten, waardoor
de bevrijding van samsara, oftewel nirvana, bereikt kan worden. Geavanceerde
beoefenaars kunnen zelfs tijdens dit leven de Verlichting bereiken.



Beoefenaars van het Mahayana boed-

dhisme, waartoe het Tibetaans boed-
dhisme behoort, richten zich niet enkel
op de bevrijding van samsara. Zij stre-
ven naar: de Verlichting, de staat van
alwetendheid, vervuld van groot liefde/
mededogen voor alle levende wezens,
inclusief jezelf. Deze verlichte staat
maakt het mogelijk alle levende wezens
optimaal te kunnen helpen zich aan
samsara te ontworstelen, om uiteinde-
lijk bevrijding (nirvana) en Verlichting
te bereiken. De cruciale stap is het op-
heffen van onze fundamentele onwe-
tendheid.

Deze onwetendheid bestaat erin dat

we vasthouden aan de illusie van een
onafhankelijk bestaand zelf. Het grijpen
naar zo'n inherent bestaand zelf is er de
oorzaak van dat we verstorende emoties
opwekken, onzuivere daden (karma)
begaan en zo in de cyclus van leven,

sterven en wedergeboorte blijven rond-
cirkelen. De wijsheid die de leegte van Gelek Rimpoche

inherent bestaan realiseert heft onze

fundamentele onwetendheid op en doorsnijdt daarmee de wortel van samsara.

Tibetaans boeddhisme benadrukt het belang dat mensen zich voortdurend van
hun sterfelijkheid bewust zijn. “Als je je niet bewust bent van de dood zul je geen aandacht
aan je beoefeningen schenken maar je leven gewoon zinloos doorbrengen, zonder te onder-
zoeken welke soorten houdingen en handelingen het lijden in stand houden en welke leiden tot
geluk.”?®

Bovendien zijn de fasen van sterven, dood, tussenfase (bardo) en wedergeboorte
van cruciaal belang omdat ze bepalen hoe het bewustzijn verdergaat. Wanneer men
met een rustig en heilzaam gestemd bewustzijn sterft stelt men een goede weder-
geboorte veilig, terwijl een onheilzaam gestemd, geagiteerd bewustzijn juist tot het
tegendeel kan leiden. Het vajrayana (diamanten voertuig) biedt de mogelijkheid de
fasen van sterven, bardo en wedergeboorte aan te wenden om direct de verlichting
te bereiken. Vanwege het grote belang van deze processen is binnen het Tibetaans
boeddhisme diepgaande kennis ontwikkeld over het verloop van deze processen en
hoe men ze kan aanwenden om een goede wedergeboorte of verlichting te berei-
ken.
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